Souvenir Roswinkel

Roswinkel is er mijn dorpje,
’t Bekoorlijk dorp waar ik woon.
‘k Wil het voor geen ander ooit ruilen (2x),

Welk schoner rijker oord men mij ook toon.

Ik wil er zijn lof bezingen,

Al in dit eenvoudige lied.

Wat immer mij mag gebeuren (2x),
Roswinkel lieflijk dorp ‘k vergeet U niet.

Uw fraaie wegen en lanen,

En in ’t groen uw huizen daarbij.

Ik word ’t aanschouwen niet moede (2x),
Roswinkel altijd blijft gij mooi voor mij.

Uw velden met golvend koren,

En uw weiden met dartel vee.

Zij wijzen mij op uw welvaart (2x),
Lief dorpje dat daar ligt in stille vree.

Eenvoudig zijn er de mensen,
Arbeidzaam en eerlijk en trouw.

Zij wensen dat altijd te blijven (2x),
Saamhorig zo in vreugd als druk en trouw.

Zo laat ons dan allen zingen,

Van harte en dankbaar en blij.

Niets gaat er boven Roswinkel (2x),
Roswinkel ja U trouw dat blijven wij.
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De tekst van het Roswinkeler volkslied ‘Souvenir Roswinkel’ is geschreven door meester
Breedland, hoofdonderwijzer in De Maten. De melodie van het lied is in 1942 gecomponeerd
door Hendrik Bloemendaal, dirigent van muziekvereniging Amoroso.



