Muziekvereniging Amoroso
Amoroso bericht

Het is september en het wordt ’s avonds al weer merkbaar vroeger donker. Met al die regen
van de afgelopen tijd ben ik de mooiere dagen van de zomer al weer bijna vergeten. Ik denk
nog even aan de rondrit vlak voor onze zomervakantie met aansluitend een barbecue. Het was
heerlijk weer, hier onder ziet een paar foto’s.

Rondrit met daarna barbecue 2015

Na de zomer hebben we de draad weer opgepakt. Op 9 augustus stond het eerste optreden
weer gepland tijdens de Oogstdag hier op Roswinkel. Vanaf 10 augustus zijn we ook weer
gestart met de repetities op de maandagavond bij café Pagters.

We zijn op dit moment aan het oefenen voor een tweetal optredens. De eerste staat gepland op
zaterdag 12 september. Samen met de Orreblaozers treden we dan op in Emmen in het kader
van de opening van het nieuwe culturele seizoen.

Op zaterdag 7 november wordt een groots blaaskapellenfeest georganiseerd in theater De
Meenthe te Steenwijk. Verdeeld over 4 podia treden maar liefst 18 blaaskapellen die dag op
tijdens het 1° Fest der Blasmusik. Amoroso is er natuurlijk ook bij als Roswinkeler
Bloaskapel. Meer informatie vindt u elders in deze Rond de Klok. U bent natuurlijk van harte
welkom in Steenwijk!

Bestuur en leden van muziekvereniging Amoroso.



